


Liturgie bij gelegenheid van de bevestiging en inzegening van het 
huwelijk van Romero Rodrigo en Pauline Meerkerk, gehouden op 
30 juni 2006.

Voorganger:    Ds. W.C.P. Bevelander
Ouderling van dienst:  Arjan van der Vliet

Organist:    Martin de Jong
Fluitiste:    Christine Plaisier
Pianiste:    Gerdine Plaisier

Voor degenen die niet naar de receptie komen is er na de 
dienst gelegenheid het bruidspaar te feliciteren.

Inzameling van de gaven

Samenzang
Opwekking 334 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.     
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.  

Refrein

Zegen

Postludium: Piano en dwarsfluit



Samenzang
Opwekking 136 - Abba, Vader
Abba, Vader, u alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, Laat mij zijn
Slechts voor u alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
Evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone

Gebed

Schriftlezing - 1 Korinthe 13
1. Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der 
engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend 
koper of een rinkelende cimbaal.

2. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle 
geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof  
had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, 
ik ware niets.
3. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al 
ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, 
maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
4. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet 
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,
5. Zij kwetst  niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt 
niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
6. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met 
de waarheid.
7. Alles bedenkt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, 
alles verdraagt zij.
8. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen 
afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, 
zij zal afgedaan hebben.
9. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons 
profeteren.
10. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene 
afgedaan hebben.
11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als 
een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben 
geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
12. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch 
straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, 
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is de liefde.

Samenzang
Psalm 133:3 (oude berijming)
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen.
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ’t leven tot in eeuwigheid.



Preludium:  Piano en dwarsfluit

Binnenkomst kerkenraad en bruidspaar
(de gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet
(hierna gaat de gemeente zitten)

Samenzang
Opwekking 249 - Heer, wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, 
Samen te dienen te zien wie u bent,
Want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
Als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
Als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein

Geloofsbelijdenis

Verkondiging - ‘Waar liefde woont’

Samenzang
Opwekking 126 - ‘Jezus vol liefde’
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,
Kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, 
Volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Lezen van het huwelijksformulier

Huwelijksbevestiging

Samenzang
Psalm 134:2 (oude berijming)
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer,
Looft, looft nu aller heren HEER.

Inzegening

Samenzang
Psalm 134:3 (oude berijming) (staande)
Dat ’s HEEREN zegen op u daal,
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer,
Looft, looft dan aller heren HEER!

Wisselen van de trouwringen

Overhandigen van de huwelijksbijbel

Dankgebed en voorbede




